
Nieuwsbrief
	

Quashie	School	Project
	

april	2023

De	Quashie-shop	ver koopt	produc ten	via	markten	en	fairs.	Er
is	een	wisse lend	aan bod	van	Cooking	Bags,	Ghanese	sier -
raden,	hand gevloch ten	man den,	ambach telijke	batik stof fen	en
hand gemaakte	Mandela kaarten.	Ook	zijn	er	mooie	produc ten
van	dona teurs	die	het	Quashie	School	Project	een	warm	hart
toe	dra gen.	De	gehe le	winst	komt	ten	goede	aan	het	Quashie
School	Project.

Op	moment	van	schrijven	zijn	deze	markten	bekend:
Vrijdag	19	mei	Crea&Smulmarkt	in	Bakkeveen
Zaterdag	27	mei	Lekker&Kunstig	in	Appelscha
Zaterdag	17	juni	Zeepfabriek	Suver	in	Kollumerzwaag
Zaterdag	5	augustus	Markt	van	Melk	en	Honing	in
Zuidlaren

shop	Quashie	School	Project website	Quashie	School	Project

Drie	maanden	in	Ghana
Het	leek	me	geweldig	en	zinvol	om	3	maanden	in	Ghana	te	zijn.	Vorig	jaar	was	ik	er	2	maanden
en	was	de	tijd	te	kort	voor	alles	wat	ik	wilde	regelen.	Ik	was	er	wel	een	beetje	zenuwachtig	voor.
Ik	zou	vaker	alleen	zijn	want	de	scholen	hadden	geen	vakantie	en	mijn	zussen	wonen	niet	om
de	hoek.	Gelukkig	was	de	eerste	maand	samen	met	Stef	(mijn	partner	en	bestuurslid).	We
moesten	veel	beslissingen	nemen	voor	de	stichting,	wat	veel	gemakkelijker	is	als	je	samen	in
Ghana	bent.

In	de	lange	periode	van	3	maanden,	heb	ik	nog	niet	alles	gedaan	wat	ik	wilde	doen.	Niet	omdat
ik	de	tijd	niet	had	maar	omdat	mijn	lijf	aangaf,	het	iets	kalmer	aan	te	doen.	Het	werd	dus	niet
alleen	een	periode	van	werken	maar	ook	van	ontspannen	en	bezinnen.	Ik	ben	echt	in	Ghana
gaan	'wonen'.	Ik	heb	nieuwe	contacten	gelegd	en	de	wegen	in	de	omgeving	van	Koforidua	leren
kennen.	Met	mijn	gehuurde	rode	Toyota	Yaris	hebben	we	diverse	plaatsen	via	hobbelende
wegen	bezocht.	Een	vriendin	vroeg	mij,	'rijden	ze	in	Ghana	links	of	rechts	van	de	weg?'	Het	zou
rechts	moeten	zijn	maar	omdat	er	zoveel	gaten	in	het	wegdek	zitten	kies	je	de	beste	route	om	te
rijden.	Dat	kan	links	of	rechts	zijn.	En	echt	waar,	het	went...☺

In	deze	nieuwsbrief	verhalen	over:
Webshop	voor	het	Quashie	School	Project
Finale	project	Oyoko	Health	Centre
Nieuwe	start	voor	Emmanuel
Studenten	Technische	Universiteit
Festival	of	ideas
Een	bezoekje	aan	de	nautische	opleiding
Ontmoeting	met	Louisa
Vervolg	Homeland	Oyoko
Agenda	voor	markten	en	fairs
Recept	voor	de	cooking	bag;	Pindasoep

Heel	veel	leesplezier!
Zonnige	groet,	Moniek

Webshop	voor	het	Quashie	School	Project
Eindelijk,	daar	is	ie	dan,	een	heuse	webshop!
Verkoop	via	de	Facebook	shop	was	soms	erg	ingewikkeld	en	niet	iedereen	heeft	of	vertrouwt
Facebook.	Onze	producten	zijn	te	mooi	om	niet	te	verkopen	dus	heb	ik	tijdens	mijn	verblijf	in
Ghana	de	webshop	vormgegeven	en	ingericht.	Diverse	handgemaakte	manden,	handdruk
batikstoffen	en	cooking	bags	uit	Ghana	zijn	nu	via	Quashie-shop	te	bestellen.	Uiteraard	hebben
we	ook	onze	prachtige	mandalakaarten	en	diverse	kleine	artikelen	in	de	verkoop.

Breng	je	graag	een	live	bezoekje	aan	onze	'winkel',	maak	dan	een	afspraak	via	email	of
telefoon.	

Bezoek	onze	webshop

Finale	project	Oyoko	Health	Centre
Het	digitaal	patiëntendossier	project	voor	Oyoko	Health	Centre,	is	afgerond.	Het	is	heel
bijzonder	om	bij	alle	fasen	van	dit	project	geweest	te	zijn.	Op	31	maart	is	het	project	officieel
afgesloten	met	een	eenvoudige	en	mooie	ceremonie.	Veel	sprekers	en	veel	lovende	woorden.
Ik	vind	het	bijzonder	om	de	Queen	Mother	Nana	Akoma	Serwaa	Bonsu	van	Oyoko	te
ontmoeten	(op	de	foto	met	zwart-witte	sjaal).	Zij	is	de	'vrouwelijke	chief'	en	draagt	zorg	voor	alle
vrouwen	en	kinderen	in	Oyoko.

Het	hele	team	van	Oyoko	Health	Centre	maar	ook	de	mensen	van	Oyoko,	danken	alle
donateurs	voor	wat	jullie	hebben	gedaan.	Het	is	een	groots	geschenk	wat	ze	hebben	gekregen.
Het	gehele	verslag	met	veel	foto's	kun	je	lezen	en	downloaden	via	onderstaande	button.

Lees	het	gehele	verslag	project	Oyoko	Health	Centre

Nieuwe	start	voor	Emmanuel
Emmanuel	is	in	februari	begonnen	aan	het	College	of	Health	&	Well-being	in	Kintampo	waar	hij
mondverzorging	studeert.	Zijn	kleine	broers	Vanderwal	en	Fifi,	en	zijn	moeder	Ama	zwaaien
hem	uit.	De	broertjes	vinden	het	maar	niks.	Ze	weten	niet	precies	wat	er	gaande	is	maar	ze
voelen	wel	dat	het	voor	hen	niet	goed	is.	Dikke	knuffels	en	snel	de	bus	in,	is	de	beste	manier	om
hun	tranen	snel	te	drogen.
In	Kintampo	heeft	Emmanuel	een	goed	georganiseerd	hostel	gevonden	waar	hij	de	komende	3
jaar	zal	verblijven.	En	ja,	daar	hoort	natuurlijk	je	eigen	potje	koken	bij.	Emmanuel	kan	heerlijk
koken	en	wij	moeten	zijn	kookkunst	voor	3	jaar	missen,	helaas.	Hij	is	helemaal	op	zijn	plek.	In
het	begin	is	het	even	zoeken	maar	hij	heeft	alweer	vrienden	gevonden	onder	zijn	klasgenoten.
Emmanuel	komt	er	wel,	dat	weet	ik	zeker!

Studenten	Technische	Universiteit
'Deze	3	maanden	zijn	de	meest	inspirerende	maanden	van	mijn	leven',	zegt	Albert	(rechts	op	de
foto).	'Ik	ben	in	een	andere	wereld	terecht	gekomen.	Misschien	is	het	voor	Owusu	(links	op	de
foto)	heel	normaal	maar	echt,	ik	weet	niet	wat	me	overkomt.	Gewoon	zoals	ik	behandeld	wordt,
dat	mij	gevraagd	wordt	wat	ik	graag	wil	doen	en	dat	we	overleggen	wie	welke	taken	doet.	Echt
het	is	zo	bijzonder	voor	mij.	Jullie	behandelen	mij	als	familie	en	dat	is	al	vanaf	dag	een,	toen	ik
bij	Owusu	kwam	kennis	maken.	Ik	voel	me	zo	gelukkig	en	zo	dankbaar.	Dank	je	wel	Moniek,	ik
zal	dit	nooit	nooit	vergeten'.

Albert	is	sinds	dit	jaar	student	van	het	Quashie	School	Project.	Owusu	is	al	langer	student	maar
het	leven	waar	Albert	over	spreekt	is	ook	voor	Owusu	nog	steeds	bijzonder.	In	zijn	verhalen
hoor	ik	vaak	over	zijn	'vroegere'	leven.	Menswaardig	behandeld	worden,	iets	wat	voor	mij	zo
normaal	is,	is	hier	niet	vanzelfsprekend.	Kinderen	zijn	er	om	taken	uit	te	voeren,	punt!	Kun	je
nagaan	hoeveel	generaties	er	al	'onderdrukking'	is	van	creativiteit.

Mijn	werk	voor	de	stichting	is	wat	Owusu	vooral	opvalt.	Ik	zit	uren	achter	de	pc	om	te	schrijven
en	foto's	uit	te	zoeken	voor	verslagen,	rapporten	en	deze	nieuwsbrief.	De	verkoop	van
producten	in	Nederland	gaat	gewoon	door.	Ik	schrijf	privéberichtjes	naar	donateurs	die	een
student	sponseren	en	tijdens	mijn	verblijf	heb	ik	de	webshop	ingericht.	'Ik	dacht	dat	het	geld
gewoon	altijd	kwam	maar	nu	zie	ik	hoeveel	werk	jij	doet'	zegt	Owusu.	Als	ik	hem	de	webshop
laat	zien	krijg	ik	nog	een	compliment,	'echt,	dit	is	geweldig.	Zelfs	mijn	medestudenten	die
hiervoor	studeren	krijgen	dit	niet	voor	elkaar.	Ik	vind	het	heel	knap	dat	jij	dit	hebt	gedaan'.

Albert	moet	zijn	weg	nog	vinden	in	Koforidua	maar	Owusu	heeft	inmiddels	een	goed	basis	hier.
Hij	geeft	privéles	aan	2	kinderen	van	de	basisschool,	begeleidt	zijn	medestudenten	die
technische	vragen	hebben	en	repareert	telefoons	en	computers.	Op	deze	manier	verdient	hij
wat	geld	om	in	levensonderhoud	te	voorzien.	Dat	vind	ik	dan	weer	bewonderingswaardig.

Wil	jij	ook	een	van	onze	studenten	sponseren	en	op	de	hoogte
blijven	van	zijn	ontwikkeling?	Klik	hier	om	contact	op	te	nemen.

Festival	of	ideas
Het	is	een	erg	inspirerende	avond!	Op	de	technische	universiteit	in	Koforidua	is	een	'festival	of
ideas'	georganiseerd.	Het	thema	is	'creating	the	next	job	opportunities	for	tomorrow's
graduates'.	Onze	student	Owusu	heeft	geregeld	dat	ik	erbij	kan	zijn.	In	groepjes	van	5
presenteren	de	studenten	hun	'idee'.

Er	zijn	veel	leuke	ideeën	zoals	een	platform	waar:
-	je	bedrijven	met	Ghanese	handwerkproducten	kunt	vinden	en	bestellen
-	alle	bedrijven	voor	het	bestrijden	van	ongedierte	bij	elkaar	staan	en	je	een	afspraak	kunt
maken
-	studenten	kunnen	zien	waar	een	kamer	vrij	is	en	kunnen	boeken
-	studenten	een	stageplek	kunnen	vinden	en	ga	zo	maar	door.

Ook	zie	ik	een	digitaal	patiënten	systeem	voor	ziekenhuizen	en	klinieken.	Hé,	waar	heb	ik	dat
eerder	gehoord?	Deze	dag	is	de	eerste	presentatie	en	de	studenten	gaan	hun	idee	verder
uitwerken.	In	juli	is	de	2e	presentatie	van	de	uitgewerkte	ideeën.	De	lucht	trilt	van	enthousiasme
en	iedereen	wil	graag	dat	ik	naar	hun	presentatie	kom	kijken	en	luisteren.	Ik	geniet	nog	na!

Een	bezoekje	aan	de	nautische	opleiding
Paakow	is	vertrokken	naar	zijn	missie	in	Nigeria,	iets	waar	hij	erg	naar	uitgekeken	heeft.	Dit	valt
buiten	ons	schoolproject	dus	we	zullen	hem	voor	2	jaar	missen.	Voor	zijn	vertrek	wil	hij	ons
graag	de	school	van	zijn	dromen	laten	zien,	de	‘Regional	Maritime	University’	in	Accra/Tema.
Deze	universiteit	bestaat	al	sinds	1958	en	heeft	een	samenwerkingsverband	met	Gambia,
Kameroen,	Liberia	en	Sierra	Leone.

Paakow	is	een	student	die	praktisch	is,	wat	hij	leert	moet	nut	hebben	en	logisch	zijn.	Op	deze
school	kan	hij	zijn	hart	ophalen	want	alles	wat	wordt	onderwezen	heeft	nut	en	van	alles	wordt	de
achtergrond	uitgelegd.	Een	docent	geeft	ons	een	rondleiding	door	alle	gebouwen	en	afdelingen.
Computer	lab,	ruimte	met	simulatoren	waar	je	leert	varen,	technische	afdelingen	en	een
zwembad	met	reddingsboot	waar	je	leert	hoe	je	je	moet	gedragen	onder	water	en	tijdens	storm
of	gevaar.	De	discipline	is	hoog,	er	wordt	dus	veel	van	studenten	gevraagd.	Niet	alleen	Paakow
maar	ook	wij	hebben	onze	ogen	uitgekeken.

Paakow	heeft	normaal	het	hoogste	woord	en	duizend	vragen	als	wij	met	hem	op	pad	zijn	maar
op	de	terugweg	bleef	het	muisstil	in	de	auto.	Hij	was	overdonderd	door	al	wat	hij	had	gezien	en
gehoord.	Het	heeft	een	diepe	indruk	op	hem	gemaakt.

Ontmoeting	met	Louisa
Louisa	is	vorig	jaar	op	haar	favoriete	Senior	High	School	in	Cape	Coast	begonnen.	De
eerstejaars	studenten	mogen	geen	bezoek	ontvangen.	Zo	kunnen	ze	beter	wennen	aan	hun
schoolomgeving.

Dit	jaar	kunnen	we	Louisa	gelukkig	ontmoeten.	Ze	is	heel	blij	om	‘papa	Stef’	eindelijk	weer	eens
te	zien.	Louisa	is	onze	jongste	student	en	enige	meisje.	Onze	andere	studenten	voelen	zich
verbonden	met	haar	en	zijn	ook	erg	nieuwsgierig	hoe	het	met	Louisa	is.	Het	gaat	goed	met
haar,	alleen	met	het	vroege	opstaan	heeft	ze	moeite.	Op	een	Senior	High	School	begint	de	dag
om	4	uur	’s	ochtends	met	zelfstudie.	Vervolgens	moet	ieder	zijn	eigen	gedeelte	in	de	slaapzaal
opruimen	en	het	bed	opmaken.	Na	het	douchen	is	er	een	gezamenlijk	ontbijt.	De	lessen	starten
meestal	om	7	uur	tot	4	uur	in	de	middag.	Voor	en	na	het	diner	is	er	weer	zelfstudie.

Louisa	heeft	een	fijne	klas	en	goede	docenten	laat	ze	ons	weten.	In	dit	2e	jaar	is	ze	‘’class
captain"	(klassenleidster)	geworden.	Ik	hoor	het	van	een	van	haar	docenten	want	zelf	begint	ze
er	niet	over.	Ook	vertelt	hij	dat	Louisa	een	uitmuntende	leerling	is	maar	ze	haar	best	moet
blijven	doen	om	uitmuntend	te	blijven.	Soms	‘relaxt’	ze	te	gemakkelijk,	iets	wat	in	dit	2e	jaar	niet
meer	wordt	toegelaten.	Louisa	zal	dus,	ondanks	haar	zeer	goede	resultaten	een	extra	tandje	bij
moeten	zetten.

Vervolg	Homeland	Oyoko
Het	is	een	hoofdpijndossier	geworden,	ons	project	Homeland	Oyoko.	Het	plan	om	te	werken
met	een	docent	en	studenten	van	de	universiteit	in	Kumasi	werkt	niet.	Onze	achterbuurman	blijft
zeggen	dat	een	markering	van	ons	land	niet	op	de	goede	plaats	staat	en	er	liggen	heel	heel
héél	veel	stenen	op	het	land,	wat	mij	veel	zorgen	baart.	Ik	heb	de	neiging	om	het	land	te
verkopen,	maar….

Onze	steun	en	toeverlaat	Isaac	kent	een	architect	bij	ons	in	de	buurt,	daar	moeten	we	maar
eens	contact	mee	opnemen.	Zo	gezegd,	zo	gedaan.	Architect	Amet	komt	een	kijkje	nemen	op
ons	land.	‘Wat	een	mooi	uitzicht	zegt	hij’,	maar	ook	hij	verzucht	‘wat	veel	stenen’.	Alleen	hij	laat
zich	er	niet	door	uit	het	veld	slaan.	Amet	maakt	foto’s	van	de	stenen	en	de	grond	en	een	filmpje
van	de	omgeving.	‘Wat	willen	jullie’,	is	zijn	oprechte	vraag.	Als	eerste	willen	we	graag	een	3D
plattegrond	van	ons	land,	zodat	we	ons	plan	kunnen	herschikken.	Op	een	heuvel	in	Ghana	is
het	nou	eenmaal	anders	bouwen	dan	in	ons	vlakke	Nederland.	Er	wordt	een	vervolgafspraak
gemaakt	om	met	een	drone	foto’s	van	het	land	te	maken.	Deze	foto’s	worden	omgezet	naar	een
3D	model.
		
Ondertussen	is	er	een	goed	gesprek	met	de	achterbuurman	geweest.	Onze	andere	steun	en
toeverlaat	Lucy	gaat	samen	met	David,	de	linker	buurman,	in	gesprek	met	de	achterbuurman.
David	teelt	mais	op	ons	land	en	houdt	het	op	deze	manier	in	de	gaten.	Ik	spreek	geen	Twi	en
kijk	vanaf	een	afstandje	naar	het	vermakelijke	tafereeltje.	Eigenlijk	ben	ik	het	wel	met	de
achterbuurman	eens	want	als	ik	naar	de	grote	lijnen	van	het	land	kijk	(door	de	bomen	en
struiken	heen),	dan	zit	er	een	rare	kronkel	in.	Dus	ook	al	is	het	land	officieel	gemeten	door	een
landmeter,	we	verplaatsen	het	paaltje	naar	links	en	iedereen	is	happy,	vooral	de	achterbuurman.

Op	het	moment	van	schrijven	is	Amet	bezig	met	de	3D	plattegrond.	Er	is	regelmatig	contact,	wat
een	verademing!	Heel	anders	dan	met	onze	vorige	docent/architect.	Echter,	Amet	blijkt	ook	een
docent	te	zijn	en	is	bereidt	om	met	onze	bouwkunde	studenten	samen	te	werken,	mits	zij	zich
vol	inzetten.	Ik	heb	hoop	op	een	goed	vervolg	van	ons	Homeland	project.	Uiteraard	hou	ik	jullie
op	de	hoogte.

Agenda	voor	markten	en	fairs

Liever	doneren	dan	producten	kopen?	Klik	op	deze	button	en
geef	wat	je	hart	je	ingeeft

Pindasoep
Van	alles	wat	we	de	afgelopen	3	maanden	hebben	gegeten	was	pindasoep	het	meest	favoriet.
Er	zijn	verschillende	varianten	te	vinden	op	internet	maar	dit	recept	is	van	onze	studenten
Owusu	en	Albert.

Benodigdheden	4
personen

1	ui
2	tenen	knoflook
30	gram	verse
gemberwortel
150	gram	goede
tomatenpuree
200/250	gram
pindapasta
1	pepertje
1	bouillonblokje	(kip)
1l.	water
Extra	water
1	kippendrumstick	p.p.
Zout	naar	smaak
2	koppen	witte	rijst
2	eetlepel	plantaardige
olie

Tip

1.	 Neem	pindapasta
(pindakaas)	zonder
toevoegingen.

2.	 Je	kunt	de	kip	vervangen
door	gerookte	vis	of
serveer	een	hardgekookt
ei	bij	de	pindasoep.

Eet	smakelijk

Bereidingswijze
Breng	de	drumsticks	in	een	liter	water	(of	zoveel	water
totdat	ze	onder	staan)	met	het	bouillonblokje	aan	de
kook.	Kook	het	8/10	minuten	zachtjes	door	en	plaats
de	gesloten	pan	in	de	cooking	bag.
Breng	2	koppen	rijst	met	4	koppen	water	met	zout	aan
de	kook	en	kook	het	door	voor	2	minuten.	Plaats	de
gesloten	pan	in	de	cooking	bag.
Doe	de	tomatenpuree	en	pindapasta	in	een	kom,	voeg
een	kop	water	toe	en	kneed	het	geheel	tot	een
smeuïge	massa.
Doe	stukken	schoongemaakte	ui,	knoflook,	peper	en
gember	in	de	blender.	Voeg	een	beetje	water	toe	en
blend	het	totdat	er	een	smeuïg	geheel	ontstaat.	Evt.
nog	een	klein	beetje	water	toevoegen.
Verhit	2	eetlepels	olie	in	een	pan,	zet	het	vuur	laag	en
voeg	het	uienmengsel	toe,	even	doorroeren	en
vervolgens	het	pindamengsel	toevoegen	met	2	koppen
water.	Blijf	roeren	terwijl	het	mengsel	gaat	koken.	Is	het
te	dik,	voeg	nog	wat	water	toe.	Het	mengsel	is	goed	als
de	olie	bovenop	komt	drijven.	Zet	het	vuur	uit	en	wacht
totdat	de	kip	gaan	is	(ongeveer	een	uur	in	de	cooking
bag)
Voeg	de	bouillon	met	kip	toe	aan	het	pindamengsel,
voeg	eventueel	zout	toe	en	breng	het	geheel	nogmaals
aan	de	kook.	Laat	5	min.	doorkoken	en	plaats	het	in	de
cooking	bag.	

De	soep	is	nu	klaar	maar	door	de	soep	een	uurtje	te	laten
trekken	wordt	het	smaakvoller.	Je	kunt	er	voor	kiezen	om
nu	pas	de	rijst	op	te	zetten.	Deze	is	klaar	binnen	een	uur
maar	kan	zonder	problemen	langer	in	de	cooking	bag
blijven	staan.	Schep	in	het	midden	ieder	bord	een	flinke
portie	rijst	en	‘drapeer’	de	pindasoep	er	omheen.	Leg	de
drumstick	boven	op	de	rijst	en	servereer	het	gerecht	warm
tot	heet.

Stichting	Quashie	School	Project

Voorstraat	43
9693	EE	Bad	Nieuweschans
0031	6	2028	1979
info@quashieschoolproject.nl

Wij	zijn	blij	met	iedere
gift.

RSIN	860642008
KvK	76487784
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